KIEZELTJE VAN HET ERF

Bitterzoete herinneringen van Anneke
Paulus Ermelo, februari 1953.

Op 1 februari 1953 werd Nederland
opgeschrikt door de watersnood die
de provincie Zeeland en de Zuid-
hollandse eilanden trof. Ik was net
13 jaar en zat in de 2e klas van de
M.A.L.O.

In Ermelo kwam al gauw een kledin-
ginzameling op gang voor de slacht-
offers van de watersnood.

De bewoners gaven zo gul, dat er ei-
genlijk teveel was om weg te geven.
Omdat wij een groot gezin hadden
en mijn ouders bovendien de zorg
hadden voor 2 pleegkinderen, kreeg
mijn moeder het verzoek van de ge-
meente om naar het gemeentehuis
te komen om kleding uit te zoeken,
die wij in ons gezin goed konden ge-
bruiken.

Ze is kennelijk met
€€en paar tassen

vol thuis gekomen
maar liet voorko-
men dat het kleding
was van een oudere
nicht en neefje uit
Amsterdam, waar
we vaker gedragen
kleding van kregen.
We mochten uit-
zoeken en passen
en ik was al gauw
onder de indruk van
een mooi gebreide
lichtblauwe spencer.
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Hij paste me precies en “apetrots”
ging ik er de volgende dag mee naar
school. Goed en wel zat ik te stralen
in de klas, toen mijn klasgenootje
Lena Hamstra naar me toe kwam en
vroeg: “Hoe kom jij aan die spen-
cer?” Ik vertelde dat hij van mijn
nicht uit Amsterdam was geweest.
Maar ze geloofde er niets van en heel
verontwaardigd vertelde ze mij dat
hij van haar zus was en dat ze hem
weg hadden gegeven aan de slacht-
offers van de watersnood. Mijn blijd-
schap was helemaal weg. Thuis heb
ik het aan m’n moeder gevraagd en
zij vertelde mij dat het wel zou kun-
nen kloppen. De spencer heb ik wel
gehouden maar op school droeg ik
hem niet meer.

Anneke (van der Spek) Paulus.

... te veel kleding ingezameld ...



